
 

 

 

 



Ons vakantieadres is: Accommodatie De Lummel, Dominicanenstraat 20,  

5453 JN in Langenboom. Telefoon: 0486-431005 

 

 

Deelnemers:  

Imelda 

Liesbeth 

Yvonne 

Caspar 

Gerry 

Rien 

 

 

Reisbegeleiding: 

Betsy  

Marion  

Jack  

  



VRIJDAG 16 AUGUSTUS 

Vrijdagochtend arriveerden Liesbeth en Gerry bij kantoor Tendens. Nadat de bus 

was ingeladen en foto’s waren gemaakt gingen we op weg naar Veenendaal. 

Daar stonden Imelda en haar ouders al op ons te wachten. De reis verliep 

voorspoedig. Omdat we nog niet in het huisje terecht konden zijn we in Grave 

boodschappen gaan doen. 

Om kwart over twee arriveerden bij het huisje. Even later arriveerde Yvonne en 

nog later Rien en Caspar. 

Nadat de kamers verdeeld waren en de bedden waren opgemaakt hebben we 

wat gedronken. Iedereen stelde zich kort voor. 

Rond half zeven zaten we aan tafel. Marion had heerlijke pasta gemaakt. 

Liesbeth heeft Marion geholpen bij het koken. Als nagerecht konden we kiezen 

uit diverse soorten vla. 

Na het eten deden we waar we zin in hadden: tv kijken, klungelen, een dutje. 

Rond een uur of acht was het tijd voor een kopje koffie met een door Marion 

zelfgemaakt cup cakeje. Héérlijk! 

Om kwart over tien lagen de deelnemers in bed. 

Zo ziet het huisje eruit: 

 

 

  



 

  



ZATERDAG 17 AUGUSTUS 

Vandaag hebben we lekker uitgeslapen. Na het ontbijt kalm aan gedaan. Als 

lunch aten we een boterhammetje op het vuistje. Daarna zijn we naar Uden 

vertrokken om ansichtkaarten en cadeautjes te kopen. 

Het was een vermoeiende middag. Om de kelen te smeren hebben we op een 

terrasje wat gedronken. 

 
 

Daarna zijn we teruggereden naar het huisje. Betsy en Jack zijn boodschappen 

gaan doen en Marion is bij de vakantiegangers gebleven. 

Als avondeten hadden we frites met een frikandel of kroket en vla na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten keken we tv en dronken we fris, een kop thee of koffie. Er waren nog 

lekkere cup cakejes over van gisteren, dus…. 



ZONDAG 18 AUGUSTUS 

Vandaag hebben we uitgeslapen, het is tenslotte zondag. Toen iedereen beneden 

was hebben we uitgebreid ontbeten, met een heerlijk kakelvers eitje van 

Kippetje van Liesbeth. En daarbij een mandarijntje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ochtend hadden we vrij en we deden het kalm aan. ’s Middags hebben we 

een mooie route gereden door het Brabantse land. Rien moest naar de wc. Bij 

café “De Molen” In Haps waren ze zo aardig een oprijplaat voor de ingang te 

leggen zodat we met de rolstoel makkelijk naar binnen konden.  



 

De urinoirs waren heel leuk om te zien: opengewerkte biervaten met een 

tapkraan om door te spoelen. 

Een eindje verderop stopten we op een parkeerplaats waar we een frisje dronken 

en een snackje aten. 

  

Rond een uur zes gingen we aan tafel. Heerlijke tomaten-groentensoep met 

stokbrood en pastasalade en een toetje. 

’s Avonds hebben we tv gekeken en wat gedronken en gekletst. 



MAANDAG 19 AUGUSTUS 

Al was het geen weekend of zondag, we waren wel op vakantie, dus ook vandaag 

deden we kalm aan. 

Na het ontbijt (het was bijna alweer tijd om te lunchen) zijn we naar Den Bosch 

vertrokken. Daar hebben we een bezoek gebracht aan de St. Janskathedraal. 

Indrukkend, we vonden het mooi om te zien. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na het bezoek aan de St. Janskathedraal was het tijd voor een kopje koffie of 

iets fris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was kermis in Den Bosch. Op het plein naast de kathedraal.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zetten we koers naar Grave om bij de Lidl boodschappen te doen. 

Terug in het huisje begonnen Marion en Betsy aan het avondeten. Dat bestond 

uit een driegangenmenu: soepje vooraf. Het hoofdgerecht bestond uit rijst met 

paprika, maïs, kruiden en shoarmavlees. Het nagerecht waren diverse soorten 

vla. 

Na het eten hebben we tv gekeken. 

 

 

 

 

 

 

 



DINSDAG 20 AUGUSTUS 

Eindelijk écht mooi weer! 

Na het ontbijt hebben we heerlijk buiten gezeten onder de parasols. We hebben 

spelletjes gespeeld met een balletje. 

 

Rond 13:00 uur vertrokken we naar dierentuin Parc Overloon. Het is een hele 

mooie dierentuin, we hebben heel veel verschillende dieren gezien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Onbekende diersoort 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het bezoek aan de dierentuin zijn we bij “de Pannenkoekenbakker”, in het 

plaatsje Zeeland, uit gaan eten. Op het menu stond uiteraard een heerlijke 

pannenkoek met fris of een biertje, een ijsje en koffie of thee na. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug in het huisje lag iedereen binnen de kortste keren in bed. Het was een 

leuke, geslaagde dag. 

 



WOENSDAG 21 AUGUSTUS 

Gisteren was het een vermoerende dag, dus hebben we vanmorgen weer redelijk 

kalm aan gedaan. Inderdaad, redelijk, want Imelda wilde graag naar de markt in 

Mill. Die is alleen in de ochtenduren. 

 

We hadden ons meer voorgesteld van de markt, er stonden maar een paar 

kramen. Enkele dames hebben in de uitverkoop nog een enkel kledingstuk 

gekocht. Daarna werd een bezoek gebracht aan het Kruidvat en aan de Appie 

Hein om wat boodschappen te doen. Terwijl we buiten zaten te wachten zei 

Gerry dat hij wel een visje lustte. Dat vonden de anderen een prima idee, dus 

hebben we bij de visboer lekkere verse vis gekocht en thuis opgegeten. We 

hebben gesmuld      . 

De rest van de dag zijn we lekker lui geweest: een enkeling keek binnen tv en 

anderen zaten buiten onder de parasol. 

 

 

 

 

  



DONDERDAG 22 AUGUSTUS 

Lekker weertje vandaag. Na het ontbijt heerlijk buiten gezeten. Tegen een uur of 

twaalf een boterhammetje op het vuistje gegeten. 

Daarna vertrokken we naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. In het museum 

kun je zien hoe het leven er honderd jaar geleden uitzag. Erg leuk om te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Ook hebben we een ritje door Gemert en de buitengebieden gemaakt met een 

oude tram. 

 

 

 

  



Na het bezoek aan het museum zijn we weer uit wezen eten in “de 

Pannenkoekenbakker” in Zeeland. Voordat we naar binnen gingen hebben we 

eerst een groepsfoto gemaakt.  

 



Als blijk van waardering heeft Rien, namens de hele groep, de eigenaresse van 

de Pannenkoekenbakker een grote doos Merci aangeboden. 

 

 

 

Deze keer hadden we een soepje vooraf, gevolgd door een pasteitje, vervolgens 

konden we kiezen uit drie verschillende salades. Na de salades volgde een ijsje 

met slagroom en een sausje en als afsluiting een kopje koffie, cappuccino of een 

kopje thee. We hebben wederom gesmuld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug in het huisje hebben we de vakantieherinneringen uitgereikt waarna de 

deelnemers naar bed gingen. Het was een lange, maar leuke dag! 

  



VRIJDAG 23 AUGUSTUS 

De laatste vakantiedag. Tijd kom naar huis te gaan. De drie vakantiegangers die 

als eersten gehaald worden staan vroeger op dan de anderen, namelijk al om 

half zeven! Een uur later volgen de anderen. 

Rond half tien nemen we afscheid van Caspar, Rien en Yvonne. Om kwart voor 

elf vertrekken we richting Veenendaal, waar Imelda wordt opgehaald. Met 

Liesbeth en Gerry aan boord rijden we naar Arnhem. Daar nemen we afscheid 

van de laatste deelnemers. 

Het was een leuke reis met leuke deelnemers! 

Ook namens Betsy en Marion: wellicht ontmoeten we elkaar weer bij een andere 

reis. Voor nu: tot ziens groetjes Jack! 

 

 


